


Lesbrief 1

Beste leerkracht,
Wat leuk! Binnenkort bezoek je met jouw klas de voorstelling Ik niet op jou van Oortwolk!

De kinderen krijgen een verhalende en sprankelende voorstelling te zien en direct na afloop
krijgen de kinderen de gelegenheid om samen met de personages op de voorstelling te
reflecteren.

Om goed voorbereid de voorstelling te bezoeken vertellen we graag alvast waar de
voorstelling over gaat en wat jullie kunnen verwachten. In de voorstelling komt de Griekse
mythe van Narcissus en Echo voorbij. Het niet per se nodig, maar wel erg leuk als je de
kinderen het verhaal voorleest wat we hieronder voor je hebben geschreven. Het is de
mythe, maar dan onze eigen versie en dus mooi aansluitend op de voorstelling.

De voorstelling spreekt ook voor zich, dus mocht je er niet aan toegekomen zijn, geen
zorgen, dan kun je deze drie regels vertellen:

We gaan kijken naar de vertelling van de Griekse mythe Narcissus en Echo! Je weet wel, die
ene waarin hij in een narcis verandert en zij in een galm, die je alleen maar hoort als je in een
grot schreeuwt. En dat terwijl ze zo verliefd waren. Hij op zijn eigen spiegelbeeld en zij op
hem. Gerrit en Julia vertellen het verhaal op bevlogen wijze met veel grappige scenes en
liedjes.

Het programma duurt ongeveer 55 minuten.

Deze twee filmpjes kun je eventueel van tevoren met de klas bekijken:

e  Kunstloc Brabant filmpje: Welkom in het theater! (klikken). Over de ‘regeltjes’ van
het theater. Ook al kijken jullie de voorstelling misschien op school, we doen net
alsof het een echt theater is.

e Teaser Ik niet op jou (klikken)

Ook tref je een lesbrief 2 aan met richtlijnen voor een nagesprek en allerlei leuke lesideeén.
En een hand-out met achtergrondinformatie over vreugde en andere emoties geschreven
door Het Huis van Zuid. Hier kun je na de voorstelling mee aan de slag.

Wanneer je vragen hebt of je graag een reactie op Ik niet op jou wilt delen, neem dan
contact met ons op. Dat vinden wij alleen maar leuk!

Alvast een hele fijne voorstelling gewenst.

Hartelijke groeten,
Namens het hele team van Oortwolk



https://www.youtube.com/watch?v=of0T3A0n--8
https://youtu.be/0iXdYcfL2y4

Het verhaal van Narcissus en Echo
Hoe Tiresias een blinde ziener werd...

Op een dag liep Tiresias door het bos op de hellingen van de berg Cyllene, waar hij getuige was van een
merkwaardig tafereel: twee slangen die met elkaar paringsrituelen uitvoerden. Uit nieuwsgierigheid (of
misschien uit irritatie) sloeg hij de slangen met zijn staf. Dit leek onschuldig, maar het had een magisch
gevolg, hij werd vervloekt door Hera: Ze veranderde hem in een vrouw. Na zeven jaar dienstbaar te zijn
geweest voor Hera, veranderde zij Teresias weer in een man.

Zijn unieke ervaring als zowel man als vrouw bracht hem later in een discussie tussen de goden Zeus en
Hera. Ze hadden ruzie over een intrigerende vraag:

"Wie genieten er meer van spaghetti, mannen of vrouwen?"

Zeus beweerde dat vrouwen een bord spaghetti lekkerder vonden, terwijl Hera het tegenovergestelde
vond.

Omdat Tiresias als enige sterveling het leven vanuit beide kanten had ervaren, werd hij ingeroepen als
scheidsrechter. Tiresias koos de kant van Zeus en antwoordde eerlijk:
"Mannen genieten meer van een bord spaghetti dan vrouwen!"

Hera, woedend omdat ze de discussie had verloren, vervloekte Tiresias met blindheid, zodat hij nooit
meer iets zou kunnen zien. Zeus, die zijn eerlijkheid waardeerde maar de vloek niet kon ongedaan maken
(zelfs de oppergod kon de vloek van een andere god niet breken), gaf hem een ander geschenk ter
compensatie:

Tiresias kreeg het vermogen om de toekomst te zien en de wijsheid van een ziener.

Bovendien schonk Zeus hem een extreem lang leven, zodat zijn inzichten generaties lang zouden
voortleven.

Terug naar Narcissus. Toen de jonge Narcissus werd geboren, vroegen zijn ouders zich af of hij wel
gelukkig zou worden. Narcissus was namelijk zo een mooi kindje, dat kon nooit goed gaan, hij zou altijd
geadoreerd worden om zijn uiterlijk. Ze raadpleegden de blinde ziener Tiresias, beroemd om zijn
mysterieuze kennis. Tiresias voorspelde: "Hij zal doodongelukkig worden, als hij zichzelf tegenkomt." Een
raadselachtige voorspelling, waarvan de ware betekenis pas later duidelijk zou worden.

Narcissus groeide op tot een uitzonderlijk knappe jongeman, wiens schoonheid iedereen betoverde. Maar
zijn hart was koud en ongevoelig. Hij wees iedereen af die hem bewonderde, vaak op wrede wijze. Een
van zijn verschoppelingen was Ameinias, een jongeman die smoorverliefd op hem was. Toen Narcissus
hem spottend afwees, pleegde Ameinias zelfmoord. Met zijn laatste adem vervloekte hij Narcissus,
biddend dat hij ooit dezelfde pijn van onbeantwoorde liefde zou voelen.

Ondertussen speelde de spraakzame nimf Echo een rol in de goddelijke intriges. Ze hielp Zeus door zijn
buitenechtelijke avonturen te verstoppen, door zijn jaloerse vrouw Hera af te leiden met eindeloos
geklets. Toen Hera dit ontdekte, strafte ze Echo: ze kon voortaan alleen nog de laatste woorden herhalen
die tot haar werden gesproken.

Op een dag zag Echo Narcissus in het bos en werd ze onmiddellijk verliefd op hem. Maar haar vloek
maakte het onmogelijk om haar gevoelens uit te drukken. Ze kon slechts zijn eigen woorden terugkaatsen.
Toen ze hem uiteindelijk probeerde te benaderen, wees Narcissus haar meedogenloos af.

De vloek van Ameinias bleef echter hangen. Op een dag bukte Narcissus om water te drinken uit een
heldere vijver. Daar zag hij zijn eigen spiegelbeeld en werd op slag verliefd met de mooiste persoon die hij
ooit had gezien—zonder te beseffen dat het zijn eigen reflectie was. Hij raakte geobsedeerd, niet in staat



zich los te maken van zijn eigen beeld. Verteerd door een liefde die nooit beantwoord kon worden,
kwijnde hij weg en stierf uiteindelijk op diezelfde plek.

Echo keek vanachter de bomen toe hoe haar geliefde verliefd werd op zichzelf en gebroken van verdriet
trok ze zich terug in de bossen, tot er niets van haar overbleef dan haar stem, die nog steeds weerklinkt in
bergen en valleien.

Op de plek waar Narcissus zijn lichaam had gelegen, groeide een bloem met gele kroonbladeren—de
narcis.



